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Foto van de maand

Op weg naar Pasen
Op de dag dat ik dit stukje schrijf, is het de laatste dag van het carnaval. Voor velen in vooral zuidelijk Nederland is het een feest waar 
het hele jaar naar uitgekeken wordt. Net als in Santpoort de Feestweek begin augustus voor velen het hoogtepunt in het jaar is. 
Rio de Janeiro is de hoofdstad van het carnaval vieren. Zo af en toe zie je de beelden in kranten en internet opduiken van prachtig 
versierde praalwagens, veel muziek, kleurrijke kostuums en natuurlijk de mooie, bijna blote, bruine danseressen. Het feest begint in 
het Sambadrome, groter dan een voetbalstadion. Voor Brazilianen het grootste feest van het jaar en misschien geldt dat ook wel voor 
de Brabanders en Limburgers.
Ik vroeg me af waarom wij ons dit mooie feest onthielden. De geschiedenis leert dat het carnaval een Rooms feest is en in noordelijk 
Nederland vooral Protestanten leven, die dit feest van veel alcoholgebruik, flirten en overspel maar helemaal niets vinden. Berekend 
is dat er per persoon in Duitsland tijdens het carnaval 5,33 liter bier wordt gedronken, omgerekend 26,65 glazen bier.
Toch ontstaat er vanaf de start van het jaarlijkse carnaval op 11 november om 11.11 uur een geweldige saamhorigheid in dorpen en 
steden om zich voor te bereiden op dit grootse, kort durende feest met het bouwen van praalwagens, het naaien van kostuums etc. 
Alles moet er voor aan de kant, zelfs de schoolonderzoeken en voorjaarsvakantie van de kinderen.
Gek is dat er aan de carnavalsplaatsen in Nederland andere namen worden gegeven, ook in de omgeving van Santpoort. Zo kun je 
hiervandaan op de (elektrische) fiets gemakkelijk een rondje maken via Scharregat, Witte Honden Dorp, Duinknijnenrijk naar Naald-
narren en via Muggendonk naar Gròòtgragtegat, vervolgens naar Sufbrugge, Jutterdonk en Gorteldonk, waarna je via Ezelenheem 
weer naar Santpoort terug fietst en het laatste nieuws uit Kreesiedentie mag vernemen. 
Morgen is het Aswoensdag en begint de 40-dagen tijd tot Pasen. Een tijd van bezinning, boetedoening en bekering. Gebruikelijk was 
om geen alcohol, weinig zoetigheid en vlees te eten en ook minder te eten. Soms ook om afstand te nemen tot verslaving, of om 
minder de auto te gebruiken, minder op sociale media en Netflix en minder naar de TV te kijken. Jezus trok zich veertig dagen in de 
woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen.

Met groet,  John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto:  Waterleidingduinen jan. 2024

Voorpagina: “De liturgische bloemstukken in de 40-dagentijd in het Kruispunt en de Dorpskerk hebben als basis een bol, symbool voor de aarde. Zoals het leven op aarde moet veranderen, zo 

zal ook de kleur van de bol steeds groener gaan worden. De bloesem op dit stuk op de 1e zondag van de 40-dagentijd is een voorbode van het Licht”.



  
Meditatie

Joke Zuidema
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100 dagen rond Pasen

Hoe belangrijker een feest, hoe langer het voorbereiden en het nagenieten duurt. Ook daarom kun je zeggen dat Pasen het centrale 
en belangrijkste feest is in het kerkelijk jaar. Bij een lange voorbereiding en nagenieten is het voordeel, dat het feest niet onmiddellijk 
wegzakt. Als je het alleen beleeft op Paasmorgen is de kans groot, dat het feestelijke gevoel en de inspiratie die je aan Pasen opdoet, 
snel wegzakt. Alleen daarom al is het goed om die ‘100 dagen’ te vieren. Na Pasen nog vijftig dagen tot en met Pinksteren: dan pas is 
het Paasfeest voorbij. 

Vijftig dagen voor Pasen start het voorbereiden: inmiddels is aswoensdag al 
weer gepasseerd en zijn we gestart met die voorbereiding. Veertigdagen-
tijd heet het, omdat er vanaf aswoensdag veertig dagen zijn tot Pasen, als 
je de zondag niet mee rekent. De cantorij zong het veertigdagenlied, uit het 
paasoratorium ‘Als de graankorrel sterft…’, dat in de goede week in het Kruis-
punt de leidraad zal zijn voor de vieringen tot en met Pasen:

Veertig weken nog tot Pasen, tot de winter is gegaan

en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen

en het leven op zal staan.

Veertig dagen, weken, jaren, wachten, weten en ervaren

dat iets nieuws, verandering met vreugd’ en moeite samenging. 

Die weken en jaren verwijzen naar een andere periode van veertig: veertig weken zwangerschap voordat een nieuw leven aanvangt, 
veertig jaren door de woestijn: de tocht uit de slavernij. Ook periodes waarin het nieuwe er nog niet is, maar het verlangen daarnaar 
je wel door een moeilijke tijd heen kan helpen. 

Wij zitten middenin die veertigdagentijd. Wat doet u ermee? Vasten was vroeger iets voor de Rooms-Katholieken. Die doen dat 
inmiddels bijna niet meer. Maar Protestanten hebben, net als veel andere zinvolle rituelen, deze gewoonte deels overgenomen. Soms 
eten mensen geen vlees, snoepen niet of gebruiken geen alcohol. Maar ook buiten eetgewoontes  kan je iets laten voor een tijdje: 
de auto minder vaak gebruiken bijvoorbeeld. 

Wat is de zin van vasten? Natuurlijk kun je bij veel van die mogelijkheden om te vasten een betekenis vinden: goed voor je eigen 
gezondheid, goed voor het milieu. Maar bij het vasten gaat het die betekenis ook te boven. In de vorige meditatie haalde Henk Reef-
huis Victor Kal aan, filosoof uit Amsterdam. Hij was mijn docent filosofie, wel weer een tijd geleden. Maar van hem heb ik altijd een 
uitspraak onthouden, die ging over de joodse wetten. Hij is zelf joods en volgde die wetten. Hij protesteerde tegen het zoeken naar 
een seculiere zin van die wetten. Daar gaat het niet om, zei hij. Maar je doet dat om ‘plaats en ruimte voor God te maken’. Je doet dus 
iets, omdat je daardoor even los komt van het gewone leven, zoals-dat-nu-eenmaal-gaat. Dan maak je plaats voor God: er kan iets 
gebeuren buiten jezelf om. Daarvoor is het dus nodig om los te komen van die dagelijkse praktijk. 

Feesten vieren is belangrijk. Een goede voorbereiding ook. Ik wens ons allen een zalig Paasfeest toe!

Carolus Borromeus vast. (Schilderij van Daniele Crespi)
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Velserbroek
Kruispunt

De komende weken zal er een flap-over klaar staan bij de 
ingang van de kerk. Geef u op en geef aan met hoeveel 
mensen u komt. Er zijn al weer een aantal mensen bereid om 
het ontbijt voor u te verzorgen.

Een vrolijk begin van de paasviering!

Terugblik: Plubers nieuwjaarsbijeenkomst

Het lijkt al weer lang geleden 
dat 2024 begon, maar op 28 
januari kwamen de plubers, 
de 12 tot 16- jarigen van vier 
kerken in de omgeving, bij 
elkaar in het Kruispunt om 
het nieuwe jaar nog eens 
in te luiden. Ze hadden zelf 
allemaal wat te eten meege-
nomen, wat we deelden met 
elkaar. Er waren nieuwjaars-
bubbels en spelletjes. Ook 
hadden we een serieuzer moment: met elkaar bespraken we 
krantenartikelen en daarna schreef iedereen een kort kyrië-
gebed. Bij het voorlezen daarvan stak iedereen een kaarsje aan. 
Een bijzonder moment!

Paaschallenge

Met de plubers, de 12 tot 16- jarigen én de jongere groep 9 tot 
12-jarigen gaan we weer meedoen aan een landelijk spel. Nu 
gericht op Pasen. We doen dat op zondag 17 maart, 16.30-19 
uur in de Ichthusburcht in IJmuiden. Natuurlijk eten we tussen-
door weer samen. 
Het is altijd erg gezellig: we doen spellen, gericht op het thema 

Rond Pasen: Als de Graankorrel sterft…

Dit jaar zullen de vieringen in de goede week (Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag) en de viering van Paasmorgen 
anders zijn dan u gewend bent. We volgen deze dagen het 
Paasoratorium van Marijke de Bruijne met muziek van Anneke 
Plieger-van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen. Dit 
paasoratorium bestaat uit liederen en teksten. De liederen 
worden gezongen door koor en gemeente. Al een tijdje is er 
een gelegenheidskoor bezig om deze liederen te repeteren. 
We hopen dat in de goede week aan u te laten horen en te 
zorgen dat u mee kunt zingen. Daarnaast zijn er verschillende 
mensen die teksten zullen voordragen.

Door dit oratorium zullen de vieringen dus anders zijn, maar 
hopelijk ook mooi en bijzonder. Op Witte Donderdag vieren we 
ook het Avondmaal, zoals we gewend zijn. Op Goede Vrijdag 
is de viering sober. Op Stille Zaterdag vieren we de doorbraak 
van het licht en wordt de nieuwe paaskaars de kerk in gebracht 
en verdelen we het licht. Er is dit jaar dan geen Avondmaal en 
geen doopgedachtenis. 

Op Paasmorgen beginnen we weer met een paasontbijt, zie 
de tekst hieronder. Daarna zingen we, naast het paasoratorium, 
ook een paar bekende paasliederen. 

Kortom, laat u verrassen door deze vorm. U bent natuurlijk van 
harte uitgenodigd bij alle vieringen van deze week naar Pasen 
toe en op Paasmorgen. 

Paasontbijt

Vorig jaar voor 
het eerst weer 
sinds Corona: 
het paasont-
bijt. Het beviel 
iedereen weer 
goed, dus dat 
blijven we doen! 
Ook dit jaar 
starten we weer 
op Paasmorgen 
met het paas-
ontbijt om 9 uur.
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en tussendoor wordt het Paasverhaal verteld. Door het hele 
land wordt dit spel gespeeld en er is ook nog een wedstrijd 
aan verbonden. 
Bekende namen worden persoonlijk uitgenodigd, maar als je 
dit leest en niet eerder geweest bent: schuif aan als je tussen 
de 9 en 16 jaar bent!

Wel en wee

We wensen alle zieken veel sterkte en van harte een goed 
herstel.

In memoriam
Op 11 januari overleed Betsy Grundel-Kleijweg, beter bekend als Bep Grundel, op de 
leeftijd van 98 jaar.

Beppie werd geboren in Rotterdam, waar ze haar jeugd doorbracht, maar vanwege de 
kapperszaak van haar ouders ook vaak bij opoe in Oostvoorne was. Ze kreeg verkering 
met Henk en ze gingen wonen in Delft. Daar kwamen de eerste twee dochters: Hannie 
en Willy. Ze verhuisden naar Uitgeest en daar kwam de derde dochter, Nora. Graag had 
Beppie kleuterjuf willen worden, maar na de Ulo was geen geld voor die opleiding. 
In Uitgeest werd ze wel juf van de zondagsschool en deed ze ander vrijwilligerswerk. 

Later verhuisden ze naar een appartement in Velsen-Zuid, aan het kanaal. In die tijd 
maakten ze veel reizen, waar ze van genoot. Ze kreeg uiteindelijk toch ook nog een 
kleinzoon, David, waar ze allebei blij mee waren. Toen werd Henk ziek en vanwege dementie opgenomen in Velserduin. Hij was 
daar erg ongelukkig, waarop Betsy besloot hem zelf te gaan verzorgen. Ze verhuisde naar de Hofstede, waar ze haar man ander-
half jaar lang heeft verzorgd, tot hij overleed. 

In Velserbroek was ze een trouwe kerkgangster, ook toen ze vanwege haar doofheid weinig meer mee kreeg. Ze bezocht graag 
de ouderenmiddagen. Na haar laatste val wilde ze graag weer snel revalideren en met kerst in de kerk zijn. Maar er volgde een 
beroerte en toen ging het niet meer.

We hebben afscheid van haar genomen in een dienst in het Kruispunt. We lazen psalm 139 over God die ons kent, zoals niemand 
ons kent. Daarna hebben de kinderen haar naar het crematorium gebracht. 

We wensen haar dochters, schoonzonen en kleinzoon veel sterkte toe met dit verlies. 
Joke Zuidema

Ouderenmiddag

Woensdag  27 maart houden we onze Paasviering.
De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie. 
En houden hierna de viering.   

U bent allemaal van harte welkom om met elkaar op weg te 
gaan naar Pasen.

Voor vragen kunt u bellen met 

Yvonne Vreeken tel. 023 5371131  

Gré Riedijk tel. 023 5385216.

Bedankt

Wat een verrassing om bloemen te krijgen van de gezamen-
lijke kerkdienst van 4 februari jl. 
Hartelijk dank.

Joop en Tinie Postmus
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Expositie

Vanaf 17 februari hangen er aquarellen in het Kruispunt.
Ze zijn gemaakt door Julie Ann van Bleek-Stafford, geboren in 
Engeland in 1930.
Ze trouwde met een Nederlandse man, kapitein op de grote 
vaart. Ze woonden in Haarlem en kregen 2 kinderen, Martin en 
Mandy. Julie overleed in 2016.
Ze heeft zoveel mooie aquarellen gemaakt!

We zijn heel blij dat we een paar van haar werken in de kerk 
mogen laten zien!

Alies Passchier
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 Santpoort

Kijk vooral naar de tekens van hoop

en de signalen van vertrouwen.

Volg de weg van gerechtigheid,

en een spoor van liefde zal de aarde

opnieuw bewoonbaar maken.

Morgen kun je beginnen.

De Bron van leven stroomt altijd door.

Dit gedicht van Jurjen Beumer is te lezen in de Veertigdagen-
tijd-kalender, die uitgegeven is door de PKN en die u gratis mee 
mag nemen uit de kerk. Er staan veel meer gedichten, liederen, 
teksten en gebeden in die u kunnen inspireren in deze bijzon-
dere tijd voorafgaand aan het Paasfeest. 

De laatste week vóór Pasen heet, zoals u wellicht al weet, de 
Stille Week. Deze week begint met Palmpasen. We vieren dan 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dat doen we deze keer 
samen met onze rooms-katholieke medegelovigen! Deze 
oecumenische dienst wordt in de Dorpskerk gehouden, Engel-
bert Wigchert en ondergetekende zijn de voorgangers en het 
Naaldkerkkoor verleent vocale medewerking. Natuurlijk zullen 
de palmpasenstokken van de kinderen niet ontbreken.

In de bovengenoemde kalender formuleert Karin van den 
Broeke prachtig wat de rest van die week inhoudt:
‘…. De bittere teleurstelling van het verraad dat gepleegd 
wordt door iemand uit je eigen kring. De angstaanjagende 
ervaring dat jij ook zélf de afhaker kunt zijn. De verlammende 
stilte die dát oproept. Om dan, na al het duister, na alle stilte, 
als uit het niets vandaan, te ervaren dat liefde blijft. In de Stille 
Week lijkt alles duister te worden. Totdat met Pasen blijkt dat de 
dood Jezus niet vast kan houden. Gods liefde leeft.’

Ik wens u allen een zinvolle en inspirerende Veertigdagentijd 
toe, en straks een feestelijk Pasen.

Lief en leed

Op 30 januari overleed dhr. Han Wispelweij en op 7 februari 
mw. Nel de Vries – Eriks. U kunt elders in dit kerkblad een In 
Memoriam van hen vinden.

Mw. Lidia Mantje – van Os is gestorven op 3 februari. Ze was al 
langere tijd ziek, dus haar overlijden kwam niet onverwacht. Ze 
wilde graag een herdenking in kleine familiekring en aanslui-
tend begraven worden in Voorschoten, bij haar ouders.

‘Het komt goed’ – dat waren woorden waarmee zij ooit een 
vriendin troostte, en die haar nu zelf kracht en moed gaven. 
Ze kon terugkijken op een mooi leven, waarin haar man Henk 
Mantje en zijn kinderen Tineke en Rob een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Heel gelukkig was ze met de kleinkinderen 
en het pasgeboren achterkleinkind. 
Ze zal gemist worden.

We hebben een goedlopende bezoekgroep in de Dorps-
kerk waarvan de leden her en der in de gemeente bezoeken 
brengen en zo het contact met de kerk onderhouden. Coba 
Slings is hier lang voorzitter van geweest, maar begin februari 
heeft ze afscheid genomen. We zijn haar heel erg dankbaar 
voor al het werk dat ze gedaan heeft, met een grote inzet en 
veel liefde. Haar plaats is ingenomen door Foka Oosterhuis. 
Onlangs is er nog een nieuw lid bijgekomen: Marieke Hutten. 
Maar… er is meer versterking nodig. Misschien is het iets voor 
u? Voor jou? Ieder mag zelf bepalen hoeveel adressen zij/hij 
voor haar/zijn rekening neemt. De ervaring is dat het je niet 
alleen wat kost (tijd en energie), maar ook wat oplevert (goede 
gesprekken, zinvolheid, contacten).

U en jullie allen wens ik tot slot al het goede toe. Laat het weten 
als u mij nodig hebt!!

Een hartelijke groet,

Gilda Polderman
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In memoriam Nelly Catharina de Vries - Eriks
Nel Eriks werd geboren en groeide op in een liefdevol gezin op een boerderij in Schagerbrug.
Na de MULO deed ze de opleiding tot apothekersassistente, en in die functie heeft ze een aantal 
jaren gewerkt.
Ze ontmoette Klaas de Vries, ze kregen een relatie, trouwden met elkaar en gingen in Haarlem 
wonen. Samen kregen ze drie kinderen: Nel, Siem en Els. Ze konden hen een fijne en onbezorgde 
jeugd geven.

Klaas en Nel hielden veel van elkaar. Het was dan ook een grote klap toen hij totaal onverwachts 
overleed. Toch wist Nel het leven weer op te pakken. Ze leefde mee met de levens van haar 
kinderen en ze was liefdevol betrokken bij haar kleinkinderen. Bij haar vonden ze altijd een luisterend oor en wijze raad. 
Piano spelen was haar grote passie. Ze heeft daarin veel betekend: ze schiep vreugde met haar spel en soms kon ze ermee 
troosten. Vele koren heeft ze begeleid.

Nel de Vries had altijd mensen om haar heen. Ze hield van de contacten, en men kwam graag bij haar. Ze was geïnteresseerd in 
de ander en leefde mee. Ze was altijd gericht op harmonie en verbinding.
Twee jaar geleden kwam er een groot verdriet in haar leven toen haar zoon Siem plots kwam te overlijden. Toch kon ze ook 
toen verder, omdat ze ondanks dit verdriet toch ook de mooie dingen van het leven kon blijven zien. Dankbaar was ze voor de 
zorg van haar dochters en schoondochter, voor de contacten met haar kleinkinderen, voor de zes achterkleinkinderen, voor de 
aandacht die er voor haar was vanuit de kerk, maar ook van anderen om haar heen. 

Door ernstig hartfalen kon ze niet meer thuis wonen. In het hospice in Santpoort is ze op 7 februari gestorven, op de leeftijd van 
93 jaar.
Op 14 februari is in een volle Dorpskerk haar leven in dankbaarheid herdacht. Haar verlangen naar een weerzien met haar 
geliefden werd verwoord, en naar open armen die haar zouden verwelkomen. 
We bidden om troost voor Nel en Jaap, Els en Albert, Willie en hun kinderen en kleinkinderen.

Gilda Polderman

IN memoriam Grietje van Belzen - Dijkhuizen
Gré Dijkhuizen werd geboren in IJmuiden. Ze had twee zussen en twee broers.
Toen ze eens logeerde bij een vriendin in Arnemuiden kwam ze zomaar op straat Joost van 
Belzen tegen. De liefde bloeide op en in 1958 trouwden ze en gingen ze wonen in IJmuiden.
Ze kregen zoon Frans aan hun zorgen toevertrouwd. Later kwamen er drie kleinkinderen: Jos, 
Tonnie en Diana. 
Gré van Belzen was een vrouw met veel sociale contacten. Ze hield ervan met anderen te zijn, 
ze ging mee met uitjes van de kerk, ze zong in verschillende koren, zat op de gymnastiek en is 
ruim 20 jaar vrijwilligster geweest in de Hofstede.
Met haar man Joost maakte ze graag autotochtjes in de omgeving. Toen ze niet meer in IJmuiden 
woonden, gingen ze daar nog wel graag heen: kijken bij de visafslag en een visje kopen voor thuis. 
De kleinkinderen kwamen graag bij hen. ’s Zondags gingen ze vaak met hen naar de kerk en daarna naar hun huis. Logeerpar-
tijtjes waren altijd gezellig, oma was vrolijk, zong veel en met elkaar maakten ze wandelingen of deden ze spelletjes. Zij en Joost 
vormden een stabiele, betrouwbare plek voor de kleinkinderen.

Ze was een gelovige vrouw, die vertrouwen had in God die er altijd was en waar ze ook veilig was na de dood. “Er is een God die 
hoort”, zei ze vaak.
De laatste jaren van haar leven ging haar geest langzaam achteruit en beiden voelden de lichamelijke achteruitgang bij het 
ouder worden. Ze verhuisden naar de Hofstede. Toen het echt niet meer ging, was er een plek voor haar in de Molenweid, vlakbij 
haar geliefde man. Hij bleef onvermoeibaar voor haar zorgen, tot op het allerlaatst. 
Toen de onrust te groot werd, kwam ze op bed terecht om te slapen. Ze is niet meer wakker geworden. Op 10 januari blies zij 
haar laatste adem uit. Ze was 90 jaar.

Zij kon gaan slapen zonder zorgen,
slapend kwam ze bij Hem thuis. 
Bij Hem is ze geborgen. 
Hij doet haar rusten tot de morgen, 
en wonen in een veilig huis.
 Gilda Polderman
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In memoriam Hendrik Willem Wispelwey 
Hij werd geboren in Zwolle, in een gezin met drie zonen, waarvan hun vader een ijzergieterij 
had. Han had niet de ambitie zijn vader op te volgen, maar ging wel aan de TU te Delft 
Metaalkunde studeren. Hij ontmoette zijn vrouw Else, en samen kregen ze (ook weer) drie 
zonen: Pieter, Berend en Maarten. 

Han heeft het grootste gedeelte van zijn werkzaam leven gewerkt bij de Hoogovens in 
IJmuiden. Daarnaast zette hij zich onder andere in voor de kerk. Hij droeg de kerk een warm 
hart toe, hoewel hij het geloof niet zo makkelijk vond. Daarom deed hij liever iets prak-
tisch. Jarenlang is hij voorzitter geweest van de diaconie. Hij zag het diaconale werk als een 
belangrijk onderdeel van de kerk, en hij heeft zich er dan ook met hart en ziel aan gegeven. 
Tot voor kort was hij vrijwilliger bij de autorijdienst en liet hij als lector met zijn prachtige 
stem de Bijbelverhalen klinken in de kerkdiensten. 

Han en Else hebben veel gewandeld in de bergen. Ze hielden van de natuur en de ruimte. Zeilen met zijn zeilboot was ook een 
grote hobby. Maar zijn grootste passie was toch wel de viool, waaruit hij prachtige muziek kon toveren. Die liefde voor muziek 
heeft hij aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgegeven.

Han was een hartelijke, geïnteresseerde en attente man, een doorzetter, humoristisch, sociaal, warm en betrokken.
Toen Else de ziekte van Parkinson kreeg werd hij mantelzorger. Zonder klagen en met grote liefde ondersteunde en hielp hij haar.
Groot verdriet was er door het plotselinge overlijden van zijn kleinzoon Dorian twee jaar geleden. Else overleed in augustus vorig 
jaar. 

Zelf kreeg hij een aantal lichamelijke klachten. In de laatste week van januari moest hij naar het ziekenhuis. Daar is hij in de 
ochtend van 30 januari gestorven, op de leeftijd van 90 jaar. Hij zal gemist worden, ook in de kerk.
We bidden voor Han dat er eeuwige armen zullen zijn die hem dragen, dat er licht en vrede om hem heen zal zijn, vioolmuziek 
en zang, zijn geliefden dichtbij, geborgen bij God voor altijd. Zo moge het zijn.

Gilda Polderman

Bedankt

Kijkend naar de dienst via de TV op 11 februari jongstleden 
hoorden wij onze naam noemen, een uurtje later kregen wij 
een mooi boeket bloemen thuis bezorgd door de fam.Out. 
Hiervoor onze grote dank,

Gurie en Bob Stijnman

Bedankt

Graag willen wij bedanken voor de prachtige bloemen die wij 
mochten ontvangen voor onze verjaardagen.

Nelma en Ben Goedhart.



Activiteitencommissie 

Als ik dit schrijf, ben ik nog aan het bijkomen van de geslaagde wintermaaltijd en blijkt dat de kopij, voor het programma van de 
komende maanden, vandaag al ingeleverd moet worden!  Een kleine schrikreactie volgt, want helaas zijn we nog niet zover dat we 
over de invulling daarvan hebben nagedacht. Dus blijft het bij de data en komen programmainvulling en tijd te zijner tijd via de 
liturgie. Op donderdag 21 maart is er een lunchbijeenkomst in verband met Pasen en op donderdag 18 april een koffieochtend.

Wij blikken nog even terug op de koffieochtend van januari, waarbij een quiz over diverse onderwerpen de hersenen even goed aan 
het denken bracht. Het koppel Gilda-Rien wist  de meeste vragen van de quiz goed te beantwoorden en mocht het voorjaarsmandje 
met hyacinten mee naar huis nemen. Een leuke ochtend, dat doen we nog eens!

En wat te vertellen over de snert-lunch van 15 februari? Kijkt u maar, het was gezellig, er werd lekker gegeten en er was, inmiddels 
ook al traditie bij de Hollandse wintermaaltijd, griesmeelpudding met bessensap/vruchtensaus toe. 
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Bericht vanuit de Kerkenraad.

De eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar was 12 februari. Deze werd geopend met een gebed van Huub Oosterhuis. Daarin 
wordt onder meer aan God gevraagd om kracht om te bouwen aan een stad van vrede. Als kerk zijn we onderdeel van de wereld. 
Aan vrede meebouwen is 1 van onze taken.

Vervolgens kwam de werkzaamheden van de werkgroepen aan bod. Bij de start van de nieuwe regeling in 2022 is een werkgroe-
penstructuur gemaakt. Het is soms onduidelijk waarin de werkzaamheden verschillen. Ook blijkt het lastig voor deze werkgroepen 
menskracht te vinden.
Ook is het niet altijd duidelijk waar de Kerkenraad over beslist en waar een werkgroep zelfstandig kan beslissen. De werkgroepen 
zullen u waar nodig zelf informeren over hun activiteiten.
Hart voor Velserbroek blijft gebruik maken van Het Kruispunt. Als kerk steunen we hun inzet voor Velserbroek. De KR blijft in gesprek 
over inzet en mogelijkheden.
Heim van de Velde was contactpersoon namens de KR. Hij stopt als ouderling en daarmee ook als linking-pin. We zoeken een 
opvolger. Voorlopig zal ondergetekende deze taak op zich nemen.

De plaatselijke regeling schrijft voor dat het moderamen elk jaar opnieuw gekozen wordt. Alle zittende leden waren opnieuw 
beschikbaar en zijn herkozen. Het moderamen wordt gevormd door Suzanne de Mik (voorzitter) , Leo Kruisselbrink (scriba),  Jan 
Bothof (diaken), Gerrit Out (ouderling-kerkrentmeester), Joke Zuidema en Gilda Polderman (predikanten).
Het moderamen bereidt KR-vergaderingen voor maar heeft formeel geen beslissingsbevoegdheid. De KR is het orgaan dat kerkbe-
sluiten neemt.
De KR heeft 2 data vastgesteld voor gemeenteberaad. Dat zal plaatsvinden  op 14 april in Velserbroek en 21 april in Santpoort. In elk 
geval zal het beleid met betrekking tot de gezamenlijke diensten met u besproken worden. Nadere berichtgeving zal volgen.

Ds Joep van den Berg is nog steeds ziek. Hij waardeert alle steun die hij ontvangt. Als KR (en gemeente) beseffen we dat ds. Zuidema 
en ds Polderman alleen crisespastoraat kunnen opvangen en dat we op hen geen groter beroep kunnen en moeten doen.

Zoals hiervoor al vermeld zit de ambtstermijn voor Heim van der Velde erop. Hij heeft zich als ouderling ingezet voor de jeugd en (het 
contact met) Hart voor Velserbroek. Hij blijft voor de kerk actief in een werkgroep maar niet meer in de functie van ouderling. Door 
omstandigheden was hij niet bij de vergadering aanwezig en zal op een later moment voor zijn inzet bedankt worden.
Het blijft mogelijk uw aanbevelingen, opmerkingen of zorgen met de KR te delen. Alle ambtsdragers kunt u daarvoor benaderen. U 
kunt deze ook aan mij mailen via email: krscriba@pg-spvb.nl

Namens de Kerkenraad

Leo Kruisselbrink Scriba KR Santpoort Velserbroek 

Uit het archief: De Kerkelijke administratie in 
voorbije jaren.
Noemt men dit nu je “ doopceel”
Verklaring prisma woordenboek: alles vertellen wat men van 

iemand weet goede en slechte dingen.
Gelukkig deze 3 personen waren van onbesproken gedrag.

Carla van Woensel



Status actie Kerkbalans
Dit is de tussenstand op 16 februari:

Wat kunnen we concluderen?
• 63% van iedereen die is aangeschreven heeft een toezeg-

ging en bijdrage gedaan.
• van circa 150 adressen moeten we nog een reactie 

ontvangen.
• het toegezegde totaalbedrag is bijna €78.000, 19% 

daarvan is reeds ontvangen. Op de begroting van dit jaar 
is €90.000 opgenomen.

Het College van Kerkrentmeesters is blij met deze financiële 
ondersteuning van ons kerkenwerk. Het ziet ernaar uit dat we 
het begrote bedrag gaan halen. De ontwikkeling van de vaste 
vrijwillige bijdragen blijft onverminderd zorgelijk, nog maar 4 
jaar geleden werd er 30% meer gegeven.

• Wilt u meer weten over de belastingvoordelen van het 
aangaan van een meerjarige schenkingsovereenkomst 
met de kerk? Of wilt u de kerkbalansbrief nog een keer 
nalezen? Laat het ondergetekende weten, dan komt het 
goed.

• Doet u nog niet mee via het internet? Dat is geen 
probleem, maar als u via het internet voortaan uw toezeg-
ging wilt invullen doet u ons een plezier. Inmiddels bijna 
65% van alle leden doet dit. Mail uw adresgegevens en 
dan krijgt u volgend jaar ook een e-mail.

• Heeft u andere vragen, we horen het graag.

Na meer dan 100 jaar is de Dorpskerk geïsoleerd!
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat: de spouw-
muur van de Dorpskerk en het zogenaamde tongewelf zijn 
in januari geïsoleerd! Mede door het eervorig jaar ontvangen 
legaat hebben we na vele jaren de knoop doorgehakt. Wat ook 
een belangrijk rol speelde was het feit dat de kerkenraad op 
advies van de beleidscommissie en het CvK heeft besloten om 
tot 2030 de beide kerkgebouwen in gebruik te houden (met 
een paar kleine lettertjes, de financiën moeten natuurlijk niet 

te risicovol gaan worden). Nu al merken we dat het 'tochten' 
in de kerk bijna is verdwenen. De komende weken gaan we 
verder meten en een inschatting maken van de besparing. 
Er is nog één laatste klus, de binnenmuur aan de noordkant 
van de kerk moet nog worden bijgewerkt. Er moesten diverse 
openingen worden gemaakt om puin uit de spouw te halen 
dat daar ingekomen was toen de twee nieuwe ramen erin zijn 
gemaakt bij de renovatie. De kerk was daarna één stofbende, 
dank aan Tanja, Sjaak, Carla, Trees en Marcel voor het schoon-
maken. En Murk de Groot natuurlijk als opdrachtgever naar het 
isolatiebedrijf. 
En wat ook een bende geeft, is als er een gat is in de binnen-
muur waardoor de isolatiebolletjes naar binnen spoten.

Heeft u de jaarrekening van uw energiebedrijf al 
gehad?
De kerk wel, en wat blijkt: voor het Kruispunt en de Dorpskerk 
bij elkaar krijgen we €18.000 terug! We hadden er al goede 
hoop op dat het een behoorlijk bedrag zou zijn. In beide kerken 
hebben we immers de temperatuur flink teruggeschroefd, 18 
graden was de norm (met hier en daar wat uitzonderingen). 
Natuurlijk was er af en toe gemopper maar met elkaar hebben 
we het doorstaan. Ook door uiterst spaarzaam te stoken op 
de momenten dat de kerken niet gebruikt werden is er veel 
bespaard. Vorig jaar hadden we buitengewoon hoge tarieven, 
dit jaar is ons vaste jaartarief gelukkig heel wat lager. Ter illu-
stratie: de besparing van vorig jaar is meer dan wat we naar 
verwachting in heel 2024 moeten betalen.
Dit jaar gaan we ons focussen op besparen op ons elektrage-
bruik. De nieuwe regelinstallatie en de led-verlichting in het 
Kruispunt zal ons daar ook bij gaan helpen.

namens het College van Kerkrentmeesters

Gerrit Out
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Van de Diaconie
Beste mensen,

De collecten in december hebben het volgende opgebracht:
  3 dec. Kerk in Actie project Z 000093 €  230,05
10 dec. Kerk in Actie project Z 021262 €  167,10
17 dec. PKN / Binnenlands Diaconaat €  253,05
24 dec. PKN / Kinderen en Jongeren €  152,77
24 dec. Diaconie (Dorpskerk) €  118,10
24 dec. KerstChallenge (Kruispunt) €  195,45
25 dec. Kerk in Actie project Z 021262 €  282,27
31 dec. Diaconie €  124,90

Daarnaast is via Bank nog € 267,50 ontvangen en dit bedrag 
wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 1.386,37 ontvangen.
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Bloeiende Toverhazelaar in de nieuwe 

tuin van de Dorpskerk

De collecten in januari hebben het volgende opgebracht:
  7 jan. Diaconie - KiA Israël en Gaza  €  308,85
14 jan. PKN / Binnenlands Diaconaat €  186,90
21 jan. Diaconie €  181,20
28 jan. PKN / Jonge Generaties €  144,00

Daarnaast is via Bank nog € 35,00 ontvangen en dit bedrag 
wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 584,30 ontvangen.

Kerstactie
De jaarlijkse kerstactie van onze Diaconie heeft tot op het 
moment van dit schrijven (18 feb.) € 2.317,00 opgebracht en 
daarmee lijkt deze actie nu ten einde. De opbrengst is minder 
dan in voorgaande jaren maar daarom niet minder dank voor 
uw aller bijdragen! 
De Voedselbank in Velsen, Stem in de Stad in Haarlem en 
Stichting Hart voor Kinderen zullen ongetwijfeld blij zijn 
met onze donatie.

Namens de Diaconie, Jan Bothof



Vanuit Werkgroep Inspiratie

Terugblik: 

Op 31 januari 
hield Marianne 
Vonkeman een 
inleiding over haar 
nieuwste boek: 
Ik mis je terwijl 
je bij me bent, 
mystiek dagboek 
van een dominee. 
Een groep van 14 
deelnemers verza-
melden zich in 
de ontmoetings-
ruimte van de Dorpskerk. Het werd een mooie avond, ondanks 
wat technische problemen. Marianne hield de aanwezigen aan 
haar lippen gekluisterd. 

Na deze boekpresentatie willen we als gemeente in kleine 
groepjes over onze eigen geloofservaringen doorpraten. U 
kunt zich daarvoor opgeven via: Lieke van Beek, email: corne-
lievanbeek@hotmail.com

Stiltemeditatie

Elke maandagochtend tegen negen uur in het Kruispunt: lang-
zaam komen er mensen binnen, in stilte. Er klinkt alleen af en 
toe een zachte groet. Meestal zijn er rond de tien personen. 
Iedereen zoekt een plekje en om negen uur wordt de kaars 
aangestoken en klinkt drie keer de gong. Dan is het 25 minuten 
stil. Iedereen is vrij om op de eigen manier die stilte te beleven, 
zolang het maar stil is. Na 25 minuten klinkt opnieuw drie keer 
de gong en gaat de kaars uit. Voor wie wil is er koffie of thee, 
anderen gaan meteen hun eigen weg.

Voor veel mensen is deze korte tijd van stilte inmiddels een 
vertrouwde en prettige manier om de week te beginnen. U 
bent ook van harte welkom om aan te sluiten of het een keer 
uit te proberen. 

We doen dit in samenwerking met Stadsklooster Haarlem: 
op verschillende plekken in Haarlem zijn door de week heen 
op dezelfde manier momenten van stilte te beleven. Zie ook 
stadskloosterhaarlem.nl voor tijden en plaatsen. 

Christelijke meditatie

Met behulp van een Bijbellezing, een gedicht, een lied of een 
gebed proberen we in de stilte onze gedachten te laten komen 
en te laten gaan, soms alleen maar te voelen. Het verrassende 
is dat je je zomaar ineens dicht bij God weet, aangeraakt door 
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Hem. Hoe dan ook, het is fijn om met een aantal mensen een 
uurtje stil te zijn. Daarnaast spreken we elkaar ook nog, van 
tevoren en na afloop! Doet u mee? Meld u dan aan bij Gilda 
Polderman (gildapolderman@planet.nl) De eerstvolgende keer 
is op woensdag 13 maart, aanvang 19.30 uur, in de Dorpskerk.

Soep&Spirit

Inmiddels is er een eerste samenkomst geweest van een 
nieuwe groep Soep&Spirit. Rond een eenvoudige maaltijd 
wordt er gesproken over een artikel, een gedicht, een actua-
liteit, etc.

Als u / je aan wilt sluiten: van harte welkom; laat het weten aan 
Margreet Baalbergen of Gilda Polderman.

De volgende Soep&Spirit staat gepland op maandag 18 maart 
vanaf 18.30 uur.

Stiltewandelingen

Onze stiltewandelingen zijn weer terug! Vanaf zaterdagoch-
tend 20 april tot de zomervakantie verzamelen we elke 2 
weken op zaterdagochtend om 9.30 uur bij de ingang (bij de 
fietsen) van Duin en Kruidberg. Dan maken we met de groep 
een wandeling van ongeveer 3 kwartier in stilte, waarbij we 
halverwege een inspirerend verhaal, gedicht of vers horen, 
waar we de rest van de wandeling over kunnen nadenken.

Het gaat om de volgende data:
20 april, 4 en 18 mei, 1, 15 en 29 juni en 13 juli.

U kunt alle keren komen, maar dit ook per keer besluiten. U 
mag u opgeven bij Margreet Baalbergen (margreet.chris1969@
gmail.com), dan weten we hoeveel mensen er ongeveer 
komen en wachten we even op u, als u er om 9.30 uur niet 
bent. Maar het hoeft niet. U bent in ieder geval van harte 
welkom om mee te lopen!
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Gedenk te leven. Ethische dilemma’s

Er zijn zaken waar we ons telkens opnieuw, even grondig op 
moeten bezinnen. Niet om te komen tot een standpunt, maar 
om ons te oriënteren waar en hoe we er nu in staan. Het zijn 
de levensvragen bij de dilemma onderwerpen in een veran-
derende wereld. Het zijn de levensvragen ook die gesteld 
worden door een veranderd “zelf”.  Aardig om eens met elkaar 
te bespreken, maar dan wel op een veilige manier en eerder 
om te komen tot een zelfbewustzijn dan tot een zelfbepaling. 
Hoe ga ik om met achteruitgang en alle pijn en moeite die dat 
geeft.

Woensdag 20  maart, 19.30 uur in het Kruispunt. Lezing door 
John Vrijhof, predikant in Zandvoort en afgestudeerd in 
christelijke ethiek. Aanmelden bij dsjokezuidema@pg-spvb.
nl. In Santpoort zal op donderdagochtend 23 mei hetzelfde 
programma worden herhaald, voor wie liever overdag aansluit.

Workshop kaarsen maken op 21 maart 19.30 in het 
Kruispunt. Zie het stukje van Berta Menger hierover. 

De toekomst van de kerk: maandagavond 15 
april in het Kruispunt

Een leven zonder kerk? Het 
wordt steeds gemakkelijker 
om je dit voor te stellen. 
Gedurende zijn dertigjarig 
predikantschap zag predi-
kant Aarnoud van der Deijl de 
kerk in Nederland meer dan 
halveren. Het bezorgde hem 
rouw; de fases van ontkennen 
tot berusten heeft hij allemaal 
doorlopen.

Dit boek stelt existentiële en 
maatschappelijke vragen, niet 

alleen aan de kerk en de gelovigen, maar ook aan de samen-
leving als geheel. Alle plannen om de kerk aantrekkelijker te 
maken, hebben de kerk niet gered – maar redden we het wel 
zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden 
en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar 
omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automa-
tisch tot ‘verarming’ van individu en samenleving? Aarnoud 
van der Deijl opent hierbij het gesprek.

Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl 
scherp en met mededogen ‘zeven plannen die de kerk niet 
konden redden’. Maar hij stopt zijn betoog daar niet. Hij gaat 
te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’ zoals Kristien 
Hemmerechts, Nadia Kroon, Stephan Sanders, Klaas Smelik, 
Paul van Tongeren, Alain Verheij en Yvonne Zonderop. Mensen 

die ‘kerkloos’ waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke 
cultuur van groot belang achten.

We gaan op maandagavond 15 april, 19.30 uur in het Kruispunt 
luisteren naar de schrijver, Aarnoud van der Deijl. Na afloop van 
zijn lezing gaan we met hem in gesprek. We hopen op een 
vruchtbare avond.

Komt u ook? Geef u even op bij dsjokezuidema@pg-spvb.nl. 
Van harte welkom!

Kloosterweekend

Het kloosterweekend van oktober vorig jaar smaakte naar 
meer. We zijn bezig met een weekend in de Abdij van Berne in 
Heeswijk Dinther. Dit zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2025 
plaatsvinden. Houdt u onze berichtgeving in de gaten!

Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,

Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke.

Liefhebbers van rommelmarkten opgelet!

VELSERBROEK - Op zaterdag 8 juni wordt er van 09:00-16:00 uur 
een rommelroute in Velserbroek georganiseerd. Dit betekent 
dat inwoners van Velserbroek hun tuinen en garages openen 
om tweedehands of zelfgemaakte spullen te verkopen.
Op deze manier kunnen inwoners spullen een nieuw leven 
geven, verspilling verminderen en bijdragen aan een groenere 
toekomst.

Je kan natuurlijk ook zelf de route lopen en tussen de schatten 
van je buren snuffelen.

Wat het extra leuk maakt, is dat je je buurt en de buren leert 
kennen!

Meedoen is volledig gratis en de spelregels zijn als volgt: 
verkoop alleen tweedehands of zelfgemaakte spulletjes. De 
rommelroute is niet bedoeld voor commerciële verkoop.
Heb jij ook spullen die een tweede leven verdienen? Voor meer 
info en inschrijven mailen naar: rommelroutevelserbroek@
outlook.com

Bij inschrijving wordt je adres gebruikt om je locatie aan te 
geven langs de route.

Met vriendelijke groet,

Janneke Al

Opbouwwerker Velsen | Sociaal cultureel werker

Tel: +316 5990 3954
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MATTHÄUS 
PASSION

Martha Bosch, sopraan
Helena van Heel, mezzosopraan
Falco van Loon, tenor (evangelist)
Jan Willem Baljet, bariton (Christus)
Marijn Zwitserlood, bariton (aria’s)
Joost van Velzen, tenor (aria’s)
Barokensemble Accademia Amsterdam
Koorschool St. Bavo kinderkoor

Kaarten zijn te verkrijgen via PHIL Haarlem. 
Toegangsprijs: 1e rang €38,50; 2e rang €35,50; 
3e rang €32,50; 4e rang €29,50; 
jongeren t/m 18 jaar € 18,00. 
Garderobe en pauzedrankje zijn inbegrepen.

COV Haarlem 
o.l.v. Piet Hulsbos                                 

Vrijdag 29 maart 2024, 19.30 uur 
PHIL Haarlem

De COV is het oudste oratoriumkoor van Haarlem.
Het koor is opgericht in 1911.
Het koor staat bekend om de jaarlijkse uitvoering op Goede 
Vrijdag van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, 
een traditie die sinds 1929 in stand wordt gehouden.
Verder geeft de COV Haarlem ook elk najaar een concert.
De COV is op zoek naar tenoren, voor sopranen, bassen en 
alten bestaat er momenteel een wachtlijst. Om op de wacht-
lijst te komen, moet er eerst met goed gevolg een stemtest 
worden afgelegd. Zodra er een plek vrijkomt neemt het 
bestuur contact op met de eerste persoon op de wachtlijst.

Wie interesse heeft om lid te worden van de COV Haarlem, kan
vrijblijvend een aantal keren komen luisteren of meezingen.
De COV repeteert elke woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur
in gebouw Zang en Vriendschap aan de Jansstraat 74 in 
Haarlem.

Neem wel eerst even contact op met de koororganisatie via:
koormeester.covhaarlem@gmail.com
Voor meer informatie over het koor en het komende najaars-
concert: www.covhaarlem. nl

Graag tot ziens in het koor of in het publiek!

Matthäus-Passion EN/OF Johannes-Passion?

Nergens in de wereld wordt in de tijd voor Pasen de passie-
muziek van Johann Sebastian Bach zo vaak uitgevoerd als in 
Nederland. Vooral de Matthäus-Passion staat daarom bekend.
Wat is het verschil tussen deze passion en de Johannes-Pas-
sion? 
Als je minder zitvlees hebt ga je naar ‘de Johannes’ die bijna een 
uur korter duurt en meer vaart heeft dan ‘de Matthäus’, maar 
dat gaat niet over het inhoudelijke verschil.

Vaak wordt mij de vraag gesteld welke van de twee ik mooier 
vind, maar wat mij betreft zijn het onvergelijkbare grootheden 
en zitten ze allebei ongelofelijk ingenieus in elkaar.
Het beroemde ‘Erbarme dich’ is het centrale punt van de 
Matthäus-Passion: het erbarmen van Christus en onze tranen 
daarover. Menigeen kan het daarbij niet droog houden.
Het kantelpunt van de Johannes is het koraal “Durch dein 

Gefängnis Gottes Sohn, muss uns die Freiheit kommen”. Daarna 
trekt Pilatus zich terug en is het dramatische vervolg  van het 
verhaal onafwendbaar.

Het meest eenvoudige antwoord op de vraag naar het verschil 
is dat ze geschreven zijn naar verschillende evangelies. In 
Matteüs staat de lijdende Jezus centraal, in Johannes meer 
de triomferende Christus. Misschien kan je ook zeggen dat 
Matteüs meer de nadruk op de menselijkheid van Jezus legt 
en dat Johannes meer zijn goddelijkheid benadrukt.
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Het slot van de Matthäus-Passion is veelzeggend: “Wir setzen 

uns mit Tränen nieder”. Daarna wordt het stil. Je zou kunnen 
zeggen: het is de weg van Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag. 
In de Johannes-Passion volgt na het ‘Ruht wohl’ nog een triom-
fantelijk slotkoraal waarin de Opstanding van Jezus mee klinkt. 
Pasen breekt dan al door.
Veelzeggend is ook dat ‘de Johannes’ begint met “Herr unser 

Herrscher”. We horen psalm 8 waarin God de Schepper wordt 
bezongen, terwijl ‘de Matthäus’ begint met: “Kommt ihr Töchter, 

helft mir klagen”. En halverwege vallen jongeren van de katho-
lieke Bavo koorschool dan in met: “O Lamm Gottes unschuldig”

Een ander verschil is dat ‘de Matthäus’ dubbelkorig is en voor 
‘de Johannes’ is één koor voldoende. De eerste is naar mijn 
ervaring makkelijker te zingen, al struikelen we wel eens over 
“Sind Blitze, sind Donner”. Maar als het goed gaat hoor je door 
de afwisseling van de twee koren de donderslagen snel achter 
elkaar klinken en de bliksem is echt flitsend.

In ‘de Johannes’ zitten veel meer van deze felle koorpartijen en 
is de afwisseling tussen enerzijds  koralen en aria’s en ander-
zijds vaak korte felle koortjes - ‘turbae’  genoemd- groter. 

“Boos! Schrijf dat er maar boven” roept de dirigent dan. Beroemd 
is het zogenaamde ‘dobbelkoortje’. Je hoort de dobbelstenen 
rollen om te bepalen wie Jezus’ kleed mag hebben. De kerke-
lijke opdrachtgevers die Bach in dienst hadden als cantor fron-
sten hun wenkbrauwen en riepen verontwaardigd: “het lijkt wel 

opera!” 

Achterop de flyer van dit jaar staat over deze turbae: “ze 

vertolken de rol van botte soldaten, huichelachtige hogepriesters 

en een woedende menigte”  De snelheid en de woede van deze 
koortjes zijn de moeilijkste passages voor een koorzanger.
Gelukkig worden ze afgewisseld door rustige koralen en aria’s 
die tot overdenking stemmen.

In beide passionen vertelt de evangelist letterlijk het bijbelver-
haal. Twee keer wordt in de Johannes-Passion uitgeweken naar 
het Matteüs-evangelie: bij de verloochening van Petrus en als 
na de dood van Jezus het voorhang van de tempel scheurt, de 
aarde beeft en de graven van de heiligen open gaan.

In beide passionen worden evangelieteksten aangevuld door 
bezinnende aria’s en koralen, waarvan de teksten door anderen 
geschreven zijn. In de koralen reflecteert de gelovige op zich-
zelf en op de rol van Christus.

Als je beide passionen zingt, is mijn ervaring, blijft het opletten. 
Nooit zijn het precies dezelfde koralen, soms is er in de ene 
passion net een ander loopje dan in de andere en ook binnen 
één passion zijn er vaak kleine verschillen in melodie. 

In Bachs tijd waren het niet van die grote koren, die zijn passi-

onen zongen. Een paar jaar geleden mocht ik in Monnic-
kendam meezingen met de Matthäus-Passion bestaande uit 
acht groepen van vier of vijf stemmen. Dat was een bijzondere 
ervaring, al heeft koor van honderd mensen ook zijn charme. 

De piëtistische taal van Bachs tijd in de koralen en aria’s is theo-
logisch niet meer de mijne, maar tijdens het zingen en horen 
komt er heimwee boven die mij kan ontroeren. 

Ik ben ervan overtuigd dat dat komt door zijn muziek, die 
geniaal is en gaat over universele menselijke gevoelens. Het 
voert nu te ver om dat uit te werken, maar één ding is zeker: 
Bach heeft werkelijk over álles nagedacht. 

Bovenal weet hij met zijn melodieën een goddelijke snaar te 
raken, die niet is uit te leggen, maar die wél te horen en te 
beleven is…

Een laatste verschil  is dat de Johannes-Passion de oudste 
is. Hij werd In het jaar 1724 voor het eerst uitgevoerd. De 
Matthäus-Passion werd een paar jaar later door Bach voltooid.
Op het moment van dit schrijven is het nog niet zover, maar 
half maart heb ik het voorrecht om naar Leipzig af te reizen 
om met een Nederlands projectkoor in de Nikolai Kirche de 
Johannes Passion uit te voeren, Wat een  belevenis zal dat 
zijn, precies driehonderd jaar na de eerste uitvoering en op 
dezelfde plek. 

Matthäus-Passion en/of Johannes-Passion? Er staat een vraag-
teken in de titel. Het is niet of/of en als het te veel is van het 
goede dan hoeft het ook niet en/en te zijn. Beide bepalen ons 
in deze Veertigdagentijd bij  het lijden en sterven van Jezus.  
Op de posters bij dit artikel kunt u zien waar en wanneer ze in 
Haarlem worden uitgevoerd.

Mijn wens voor u is dat deze muziek op weg naar Pasen op de 
een of andere manier kan helpen om te beleven wat eigenlijk 
te groot is voor woorden.

Ineke Clement
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Groene kerk geeft Groene Tips
Door Armande van Doesburg

Boekentip: Hemels groen
Nieuw licht op duurzaamheid als BIjbels thema.
 
De Bijbel verzet zich van Genesis tot Openbaring tegen machts-
denken en uitbuiting van mens, dier en aarde. Daarvoor in de 
plaats stelt de Bijbel visioenen van en gerichtheid op heelheid in 
een gebroken wereld. Prof. dr. Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf 
MA laten als Bijbelwetenschappers de betekenis van de Bijbelse 
teksten zien. De uitleg die ze bieden is grondig, vernieuwend en 
aansprekend.

Verkrijgbaar vanaf eind februari 2024.

Groene lezing

NBG-VU-symposium ‘Duurzaam durven denken vanuit de Bijbel’ 
(n.a.v. het boek Hemels groen)
Wanneer: 8 maart 2024, 14:30-17:00u  uur | 
Waar: Vrije Universiteit Amsterdam
Voor wie: studenten, theologen, voorgangers en iedereen met 
interesse in ‘groene exegese’ en duurzaamheid als Bijbels thema.
Programma: Symposium met als sprekers onder meer oud-Ka-
merleden Marianne Thieme en Carla Dik-Faber en hoogleraar 
christelijk ecologisch denken David Onnekink.
Toegang: de toegang is gratis, aanmelden is noodzakelijk.
zie voor een link onze website www.pg-spvb.nl/groenekerk

Podcast tip: Groene Mafkezen

Alfred Slomp, ambassadeur van GroeneKerken, bekend van o.a. 
de workshop God in de supermarkt, die hij ook voor onze beide 
kerken gaf, is samen met Mascha Bongenaar (duurzamekeuzes.
com) gestart met de podcast Groene Mafkezen. Alfred en Mascha 
willen duurzaamheid met humor en op een verfrissende manier 
benaderen. Te beluisteren via you tube of je favoriete streamings-
dienst.

Kijktip documentaire Netflix: 'YOU ARE WHAT YOU EAT: A TWIN EXPERIMENT'

De documentaire You Are What You Eat: A Twin Experiment neemt de kijker mee in een eet-experiment van Stanford University, uitge-
voerd door voedingswetenschapper Christopher Gardener. Aan het onderzoek doen 22 identieke tweelingen mee. Ze worden acht 
weken lang gevolgd. Ieder volgt zijn eigen dieet ( gezond-vegan versus gezond-vlees) om te zien welke invloed voedsel op het 
lichaam heeft. De eerste vier weken wordt het voedsel aan de tweeling verstrekt. De laatste vier weken koken ze zelf. Daarbij gaan de 
deelnemers zelf naar de winkel om ingrediënten te halen en bepalen ze zelf de hoeveelheid.
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Wat is het effect?
De verandering in levensstijl blijkt een groot effect te hebben. De groep die het vegan dieet voorgeschoteld kreeg is er lichamelijk 
gezien beter aan toe dan de tweelingen die een dieet op basis van vlees kregen. De eerste groep had een langere levensverwachting, 
minder kans op hartziekten, een hoger libido en het lichaamsgewicht verminderde.

De documentaire zet de kijker aan het denken over de voeding zelf, maar ook over de voedselindustrie en hoe er met dieren/natuur 
om wordt gegaan. 
zie voor een link van de trailer onze website www.pg-spvb.nl/groenekerk

Kom zelf in actie!

Digitale clean up / 16 maart 
Minder vlees eten, een elektrische auto rijden, minder vliegen. We weten allemaal dat dit een hoop CO2 uitstoot gaat schelen. Maar 
sta je ook wel eens stil bij jouw digitale footprint?
Bekijk vandaag je OneDrive / Google Drive documenten en kijk wat je aan MB / bestanden kan verwijderen. Besteed er regelmatig 
een kwartier aan, begin gewoon klein.

Landelijke opschoondag, zaterdag 23 maart 

Ten tijde van het schrijven van dit stukje, is het zeker dat we vanuit het Kruispunt weer meedoen met de nationale Clean up actie.
Nadere informatie volgt nog. Houdt o.a. facebook en de aankondigingen in de kerkdienst in de gaten! Schrijf de datum alvast in je 
agenda en wees welkom om gezellig mee te doen!
Uiteraard kun je sowieso (elke dag) zelf aan de slag om afval te rapen. Hoe meer mensen, hoe meer we kunnen schoonmaken en o.a. 
plastic uit de natuur kunnen verwijderen.



Maart
1 vrijdag Jeremia 19:10-15

2 zaterdag Psalm 19

3 zondag Jeremia 26:1-9

4 maandag Jeremia 26:10-19

5 dinsdag Psalm 102:1-15

6 woensdag Psalm 102:16-29

7 donderdag 2 Petrus 2:1-10a

8 vrijdag 2 Petrus 2:10b-22

9 zaterdag Psalm 122

10 zondag Jeremia 29:1-14

11 maandag Jeremia 29:15-32

12 dinsdag Johannes 6:1-15

13 woensdag Johannes 6:16-29

14 donderdag Johannes 6:30-40

15 vrijdag Johannes 6:41-59

16 zaterdag Johannes 6:60-71

17 zondag Jeremia 31:27-40

18 maandag Jeremia 32:1-15

19 dinsdag Jeremia 32:16-25

20 woensdag Jeremia 32:26-35

21 donderdag Jeremia 32:36-44

22 vrijdag Psalm 118:1-16

23 zaterdag Psalm 118:17-29

24 zondag Marcus 11:1-11

25 maandag Psalm 2

26 dinsdag Psalm 40

27 woensdag Marcus 14:1-11

28 donderdag Marcus 14:12-31

29 vrijdag Marcus 14:32–15:47

30 zaterdag Jeremia 33:1-11

31 zondag Marcus 16:1-8

April
1 maandag Marcus 16:9-20

2 dinsdag Jeremia 33:12-18

3 woensdag Jeremia 33:19-26

4 donderdag Deuteronomium 1:1-18

5 vrijdag Deuteronomium 1:19-33

6 zaterdag Deuteronomium 1:34-2:1

7 zondag Deuteronomium 2:2-15

8 maandag Deuteronomium 2:16-25

9 dinsdag Deuteronomium 2:26-37

10 woensdag 1 Johannes 1:1-7

11 donderdag 1 Johannes 1:8-2:2

12 vrijdag 1 Johannes 2:3-11

Toelichting

7 - 8 maart

We lezen verder in de tweede Petrusbrief. Nu het 

tweede hoofdstuk, dat het water van de vloed en de 

ark van Noach ter sprake brengt. Het bereidt ons voor 

op de doop en doopgedachtenis in de paasnacht. 

10 - 16 maart

Psalm 122 is de psalm van Kleinpasen, midden in de 

veertigdagentijd. De profeet Jeremia 

roept zijn volk midden in de ballingschap op om zich 

niet afzijdig te houden van Babel, de stad waarheen 

ze verdreven zijn, maar om er huizen te bouwen, 

tuinen aan te leggen, kinderen te krijgen en zich in te 

zetten voor haar bloei. Jesaja 6 is het klassieke ‘evan-

gelie’ van Kleinpasen.

17 - 21 maart

Jeremia 31 is wereldwijd toch al de lezing van 

vandaag. Nu dient de perikoop bovendien als toelei-

ding naar Jeremia 32, het hoofdstuk dat deze zondag 

op het Nederlandse oecumenisch leesrooster staat: 

‘Want Ik zal hun lot ten goede keren – spreekt de 

Heer’ (vers 44).

22 - 24 maart

Het evangelie van Palmzondag zingt: ‘Hosanna’, dat is 

een citaat van Psalm 118:25-26.

25 maart

Het is negen maanden voor Kerstmis. Daarmee vallen 

dit jaar twee belangrijke momenten in één week 

samen: dat Gods Zoon wordt verwekt (Psalm 2) en 

dat Hij wordt opgewekt (Pasen). Luther wist het feest 

van Maria Boodschap naar waarde te schatten, zodat 

hij het voor de Reformatie heeft behouden.   

26 - 29 maart

Alle psalmen gelden traditiegetrouw als de gebeden 

van de messias. Dat geldt in het bijzonder voor Psalm 

40, die Jezus in de mond wordt gelegd in Hebreeën 

10:5-10. In het vervolg van de Goede Week lezen wij 

het lijdensverhaal volgens Marcus.

30 maart - 3 april

Jeremia 33 is dit jaar aangewezen als lezing in de 

paasnacht. Het hoofdstuk brengt God lof en dank om 

het herstel van Jeruzalem en de heerschappij van de 

zoon van David. Op de eerste twee paasdagen lezen 

we van Christus’ opstanding, zowel het oorspronke-

lijke slot van het Marcusevangelie als een later toege-

voegde afsluiting.

4 - 9 april

Het boek Deuteronomium stelt het leven in het land 

van belofte in het vooruitzicht. In de eerste hoofd-

stukken blikt Mozes terug op de tocht door de woes-

tijn, vanaf de Horeb tot aan de oever van de Jordaan, 

‘veertig jaar na het vertrek uit Egypte’ (vers 3). Een 

passend boek voor de weken na veertigdagentijd en 

Pasen.

10 - 18 april

De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek in 

de paastijd. Het onderricht ons in paaslicht en liefde, 

zoals de profeet Micha getuigt: ‘Hij zal ons onder-

richten, ons de weg wijzen’ (Micha 4:2). De lezingen 

van deze week cirkelen om derde paaszondag heen. 

Dan komen ze volgens het Oecumenisch leesrooster 

allemaal bijeen: Micha 4, Psalm 4 en 1 Johannes 1.
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Bijbelleesrooster 1 maart tot 13 april 2024
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AgendA
• Maandag 4 Maart  9.00 uur stilteMeditatie Kruispunt

• Woensdag 6 Maart  15.00 uur rouWgroep in het Kruispunt

• Maandag 11 Maart  9.00 uur stilteMeditatie Kruispunt

• Woensdag 13 Maart  15.00 uur rouWgroep in het Kruispunt

• Woensdag 13 Maart 19.30 uur ChristelijKe Meditatie dorpsKerK

• Zondag 17 Maart  16.30 uur paasChallenge voor 9-12 en 12-16 jaar in de iChthusburCht ijMuiden

• Maandag 18 Maart  9.00 uur stilteMeditatie Kruispunt

• Maandag 18 Maart 18.30 uur soep & spirit dorpsKerK

• Woensdag 20 Maart  19.30 uur leZing en disCussie ‘lijden aan het leven’ door john vrijhof in het Kruispunt

• donderdag 21 Maart ?? paaslunCh dorpsKerK

• donderdag 21 Maart  19.30 WorKshop Kaarsen MaKen in het Kruispunt

• Zaterdag 23 aart landelijKe opsChoondag

• Maandag 25 Maart  9.00 uur stilteMeditatie Kruispunt

• donderdag 28 Maart  19.30 uur viering Witte donderdag in het Kruispunt

• vrijdag 29 Maart  19.30 uur viering goede vrijdag in het Kruispunt

• Zaterdag 30 Maart  21.00 uur viering stille Zaterdag / paasWaKe in het Kruispunt

• Maandag 1 april  9.00 uur stilteMeditatie Kruispunt

• Maandag 8 april  9.00 uur stilteMeditatie Kruispunt

• Woensdag 3 april  15.00 uur rouWgroep in het Kruispunt

• Maandag 15 april  9.00 uur stilteMeditatie Kruispunt

• Maandag 15 april  19.30 uur boeKbespreKing ‘de toeKoMst van de KerK’ Met aarnoud van der deijl in het Kruispunt

Het laatste avondmaal - Gerestaureerd (Leonardo da Vinci)
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, 

www.ijmonduitvaart.nl

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl
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Philip Out, Register
Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Philip Out 

Register Makelaar-Taxateur

M:  +31-(0)6-39545320

E:  info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

Alles onder
één dak

Je woondroom 
realiseren?

Doe het samen met Hypotheek Visie 
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team
Doordat we alles onder één dak hebben, 
kunnen we je nog beter van dienst zijn.



Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 

handreikingen en een protocol.
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Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan 

van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een 

e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 023-5373281 
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANTEN 
Ds. Joep van den Berg
Wegens ziekte is ds. niet beschikbaar. U kunt voor crisis-
pastoraat met één van onze andere predikanten contact 
opnemen. 

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580 
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl 

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
3 maart, gezamenlijke dienst
 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman
10 maart 
 10.00 u Dorpskerk Ds. P. Hoogstrate
 10.00 u Kruispunt Mw. ds. J. Zuidema
17 maart
 10.00 u Dorpskerk Ds. W. Brouwer
 10.00 u Kruispunt Ds. J. Seeleman
24 maart, Palmpasen
 10.00 u Dorpskerk Oecumenischr dienst
  E. Wigchert en Mw. ds. G. Polderman
 10.00 u Kruispunt Mw ds. I. Clement
28 maart, Witte Donderdag
 19.30 u Dorpskerk Ds. H.E.G. Reefhuis           HA
 19.30 u Kruispunt  Mw. ds. J. Zuidema
29 maart, Goede Vrijdag
 19.30 u Dorpskerk Ds. H.E.G. Reefhuis
 19.30 u Kruispunt Mw. ds. J. Zuidema 
30 maart, Stille Zaterdag
 21.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman
 21.00 u Kruispunt  Mw. ds. J. Zuidema
31 maart, 1e Paasdag, let op: zomertijd, klok 1 uur vooruit
 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman
 10.00 u Kruispunt Mw. ds. J. Zuidema
7 april, gezamenlijke dienst
 10.00 u Kruispunt  Mw. ds. J. Zuidema

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Joke Zuidema en Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Heim vd Velde, secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Bezoekgroep 
Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   
3   maart  mw. Hurkmans        06-27126810  
10 maart     mw. S. Meulenbelt     06-20247493
17 maart  mw. P. Muller                  023-5262736  
24 maart     dhr. J. Morren                  023-5384366                               
29 maart   dhr. E. van der Kooij  06-15890135
31 maart     mw. S. Meulenbelt           06-20247493
7   april      mw. Hurkmans        06-27126810
Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
03 maart mw. D. Markerink 023-5376816
10 maart dhr. E. Hup 023-5376153
17 maart mw. C. van Woensel 023-5381515
24 maart dhr. D. van Dassen 06-45451231
28 maart dhr. M. de Groot 023-5376942
29 maart mw. S. van der Kaaij 023-5375358
30 maart dhr. H. Boot 023-5384336
31 maart dhr. J. Bothof 023-5376676
07 april dhr. H. Kosters 06-49413571

Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?  Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 3 t/m donderdag 28 maart 
2024 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl, 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663, 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort Velserbroek inzake ZWO


